
Protestantse gemeente Het Vierkant 

en 

Westfriese Ekklesia 

 
Zeven vespers in de Veertigdagentijd in de kerk van 

Benningbroek – aanvang 19.00 uur 
 

De eerste vesper op woensdag 18 februari 2026  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben het brood dat leven geeft 

 

 

Liturgen: Roos Konijn-Kapteijn en Arienne Brinkman 
 

Met muzikale medewerking van Harry Toebes (orgel) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding bij de vespers. Om voor jezelf te lezen.  

 

Deze Veertigdagentijd belichten we telkens een van de ‘Ik ben’- 

uitspraken van Jezus uit het evangelie van Johannes. In de ‘Ik ben’-

uitspraken herkennen we de Godsnaam, zoals God Zich aan Mozes 

bekend maakte als de ‘Ik ben, Ik zal er zijn’. 

De ‘Ik-ben’-uitspraken van Jezus reiken ons beelden aan: brood – 

licht – deur – herder – opstanding – weg, waarheid, leven – wijnstok.  

Ieder beeld vertegenwoordigt een aspect van wie Jezus voor ons is. 

Ze nodigen ons uit om in dat beeld te leven. Ze laten ons zien: Hij 

onderhoudt de mensen, verlicht hun levensweg, verleent hen 

toegang, draagt zorg voor hen, schenkt hen leven, leidt hen in de 

juiste richting, en maakt hen productief.  

Vanavond belichten we de uitspraak van Jezus ‘Ik ben het 

brood dat leven geeft’. 

 
 

 

 

De tekening op het voorblad is van Leni van Marion-Kraaijeveld 

(www.mensbootje.nl) en is met haar toestemming geplaatst.  



In stilte komen we binnen en wachten tot de klok 7 uur slaat 

 

Koraalbewerking 'Wer nur den lieben Gott lässt walten'  
(BWV 690) - Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

Aansteken van zeven kaarsen aan het licht van de Paaskaars  

 

We zingen het Lied bij het licht – Lied 601 
 

1 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 

koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 
 

2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 
 

3 Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 

Openingsgebed 
 

 Liturg Eeuwige, onze God, 

 Allen ZIE ONS HIER AAN. 

 L Uit het duister komen wij U tegemoet. 

 A KOM NAAR ONS TOE. 

 L In het donker wachten wij op het licht. 

 A LAAT ONS UW LICHT ZIEN. 

 L Vervul deze aarde met het vuur van Uw liefde 

 A EN GEEF ONS UW VREDE, 
   

AMEN 

 



Openingslied – Lied 858 

2     3 

Beadem ons, o Geest,  Geef ons, o Christus, deel 

met wonderlijke kracht,  aan levenslang geluk. 

dan opent zich het leven weer, Gedoopt in U, een nieuw bestaan 

een bloem in volle pracht.  dat slaat geen dood meer stuk. 
 

4 

Drie-enig God, vervul 

wat U ons hebt beloofd, 

na al ons zoeken U te zien, 

dan staan wij oog in oog. 

 

Schriftezing uit Johannes 6: 30-35 
 

Toen vroegen ze: ‘Welk teken kunt U dan verrichten? Als we iets 

zien zullen we in U geloven. Wat kunt U doen? Onze voorouders 

hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven 

staat: “Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven.”’ Maar 

Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit 

de hemel gegeven, maar mijn Vader; Hij geeft u het ware brood uit 

de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel 

en dat leven geeft aan de wereld.’ ‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’ 

zeiden ze toen. ‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie 

bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal 

nooit meer dorst hebben. 

 

Stilte 

 



We zingen Lied 653 vers 1, 2 en 10 
 

1 U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, – 

o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin! 
 

2 Gij zijt het brood van God gegeven, 

de spijze van de eeuwigheid; 

Gij zijt genoeg om van te leven 

voor iedereen en voor altijd. 

Gij voedt ons nog, o hemels brood, 

met leven midden in de dood. 
 

10 U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 

Geliefde zoon van God gegeven, 

ons voorbeeld tot in eeuwigheid 

vrede voor hen die met Hem gaan  

liefde is grond van ons bestaan. 

 

Schriftlezing uit Marcus 6: 35-44 
 

Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar 

Hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. 

Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de 

omtrek gaan om eten voor zichzelf te kopen.’ Maar Hij zei: ‘Geven 

jullie hun maar te eten!’ Ze vroegen Hem: ‘Moeten wij dan voor 

tweehonderd denarie brood gaan kopen om hun te eten te geven?’ 

Toen zei Hij: ‘Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.’ 

Ze gingen kijken en zeiden: ‘Vijf, en twee vissen.’ Hij zei tegen hen 

dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het 

groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van honderd 

en groepen van vijftig.  

Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de 

hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn 

leerlingen om ze aan de menigte uit te delen; ook de twee vissen 

verdeelde Hij onder allen die er waren. Iedereen at en werd 

verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel 

twaalf manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over was 

van de vissen. Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten. 

 

Stilte 

 

 

 



We zingen 5x het Taizélied ‘Jesus Christ, bread of life’ 

 
 
Vertaling: 

Jezus Christus, 
Brood des levens, 
wie tot U komt zal 
geen honger 

lijden. 
Jezus Christus, 
verrezen Heer, 
wie op U vertrouwt 
zal geen dorst 
lijden. 

 

 

Korte overdenking 

 

Koraalbewerking 'Vater unser im Himmelreich'   

(TWV 31:1) - Georg Philipp Telemann (1681-1767) 

 

Gebeden, telkens met de acclamatie van Lied 25b 

 

Stil gebed 

 

Samen bidden we het Onze Vader  [Uit Matteüs 6: 9-13 - NBV21] 
 

Onze Vader in de hemel,  zoals ook wij vergeven 

laat uw naam geheiligd worden, wie ons iets schuldig is. 

laat uw koninkrijk komen,  En breng ons niet in beproeving, 

laat uw wil gedaan worden  maar red ons van het kwaad. 

op aarde zoals in de hemel.  Want aan U behoort het 

Geef ons vandaag het brood koningschap, de macht en 

dat wij nodig hebben.  de majesteit, 

Vergeef ons onze schulden,  in eeuwigheid. Amen. 

 



Slotlied – Lied 390 

 

2     3 

Het brood van oorlog en vrede, Het brood dat wij duur verdienen, 

dat dagelijks eendere brood, ons lichaam, ons geld, ons goed, 

het vreemde brood van de liefde, het brood van ons samen leven, 

het stenen brood van de dood. die schamele overvloed. 
 

4 

Dat brood dat wij moeten eten 

om niet verloren te gaan. 

Wij delen het met elkander 

ons hele mensenbestaan. 

 

We gaan staan, waarna de zegenbede wordt uitgesproken 

 

We doven in stilte één kaars en zingen daarna Lied 390 vers 5 
 

5 

Gij deelt het met ons, zo deelt Gij 

U zelf aan ons uit voorgoed, 

een mens om nooit te vergeten, 

een God van vlees en bloed. 

 

In stilte verlaten we de kerk 

 

 

 

 

 

Bij de uitgang is een schaalcollecte 

voor de uitgaven bij de vespers. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De komende vespers zijn op de volgende woensdagen in de kerk van 
Benningbroek, telkens om 19.00 uur: 

 

25 februari, 4, 11, 18 en 25 maart en 1 april 

 
Aansluitend houden we in de Stille Week de volgende diensten bij 
Het Vierkant: 
 

2 april – Witte Donderdag - Heilig Avondmaal 

19.00 uur kerk Sijbekarspel 
 
3 april – Goede Vrijdag - Passielezingen en -liederen 
19.00 uur kerk Benningbroek 
 
4 april – Stille Zaterdag - Paaswake 
21.30 uur kerk Wognum 

 
Paasmorgen, zondag 5 april, is er om 11.00 uur in de kerk van 
Wognum een gezamenlijke feestelijke paasviering met Ekklesia.  
Voorgangers zijn pastor Esther Jeunink en Roos Konijn-Kapteijn. 


